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Tips en tricks van de veebee’s voor een zorgeloos kamp:  

Zoals jullie ondertussen al wel weten, gaat het kamp dit jaar door in Sint-Laureins. We hopen 

op een zonovergoten kamp. Maar ondanks de zeer warme dagen, kunnen de nachten wel heel 

koud zijn en koude voetjes leiden vaak tot slapeloze nachten. Koude buikjes en poepen 

kunnen ook wel eens leiden tot bedplassertjes (en dus ook slapeloze nachten). Daarom zou 

het handig zijn dat iedereen een dun isolerend matje meeneemt. Niet verplicht, maar het 

verbetert wel het slaapcomfort. (En wat ik al wel kan verklappen is dat de dagelijkse 

activiteiten vaak erg vermoeiend zijn, waardoor een goede nachtrust wonderen kan doen.)  

Vaak is het ook heel leuk om jezelf (of andere) eens super vuil te mogen maken, wat soms 

minder leuk is voor diegene die de kleren (die dan ook al een paar dagen in de vuile waszak 

liggen te stinken) moet wassen. Daarom ook altijd handig om zeker geen al te beste kleren 

mee te geven. Een kleine tip: hou kleren waar een vlek opzit, die je er niet meer uit krijgt, 

apart om mee op kamp te geven. Wanneer ze dan zo vuil zijn dat je ze zelf niet meer wil 

wassen, kan je ze zo weggooien zonder er zonde van te maken.  

Ook al is het bij het vertrek super mooi weer, geef toch altijd iets mee voor eventuele minder 

mooie dagen. Het weer kan soms snel veranderen. Een regenjas en waterdichte schoenen zijn 

daarom geen overbodige luxe en neemt ook niet zo veel plaats in. 

En zorg dat de wasmachine klaar staat, er warm water uit de douche stroomt en het bed zalig 

zacht en proper is. De verhalen over een spetterend kamp zullen snel volgen. 

Groetjes De VeeBees 
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CONTACTGEGEVENS  

Heb je een dringende vraag? Contacteer ons gerust!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ribbel  

Kaat Van De Putte: +32 494 61 17 28 

Rik Verberck: +32 495 79 26 86 

Antje Geijsbregts: +32 471 70 63 30 

 

 

Mazzel  

Xanne Claessens: +32 470 65 30 65 

Inne Foulon: +32 496 81 55 70 

Silke Peeters: +32 471 72 36 02  

Cille Verellen: +32 485 32 31 94 

Rakwi:  

Fleur Verbraecken: +32 468 30 16 97 

Emily Peeters: +32 468 15 29 42  

Tito  

Milane Rubbens: +32 468 15 61 66 

Seppe Verbraecken: +32 468 23 99 78 

Keti  

Sara Currinckx: +32 484 97 98 82 

Jarne Claessens: +32 495 86 94 05 

Arne Callens: +32 484 72 69 68  

 

Aspi  

Eva Caluwé: +32 472 18 92 93 

Senne Callens: +32 486 39 22 25 
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LEIDING 

Ribbel  

 Heyhey wereldreizigers, deze fantastische leiding gaat met jullie mee op kamp. Kaat, Rik en 

we nemen nog 2 extra personen mee Antje en Tijs! Wij zorgen er voor dat de Ribbels een 

onvergetelijk kamp zullen hebben. Wij hebben er al veel zin in. Tot op kamp!!! 

 

 

Mazzel  

Hallo, hola, olá, … liefste Mazzels. Hopelijk zijn jullie goed uitgerust, want we gaan er een 

onvergetelijke wereldreis van maken met Chiro Driehoek. We hebben nog twee reisleidsters 

meegenomen namelijk Cille en Silke. We zien elkaar in Sint-Laureins. Tot dan!!  
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Rakwi  

Dag schatjes van patatjes of moet ik zeggen patatas, patatine fritte, pommes frites,… want 

wij reizen in augustus de wereld rond. Wij zijn al eens op tour geweest en hebben onderweg 

Jeff en Stig opgepikt. Zij zullen de reis met ons mee verderzetten. Komen jullie ook mee de 

wereld ontdekken?  

 

 

 Tito  

Heyhey liefste tito's, op 3 augustus vertrekken we met zen allen op wereldreis. Zet je 

zonnebril op en pak je zonnecrème mee, want in Sint Laureins belooft het exotisch warm te 

worden             . Milane en Bracke hebben er kei veel zin in om het Chirojaar af te sluiten 

met een knaller van een kamp. Tot in Sint-Laureins! 
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Keti  

Dag allerliefste Keti’tjes. Maak jullie maar al klaar voor 1 augustus, want we gaan er weer 

een zalig kamp van maken! Hopelijk staan jullie al te popelen, jullie leiding in ieder geval 

wel!! Aangezien jullie oh zo’n brave kindjes zijn, nemen we niemand extra mee dit jaar, dus 

je zal het met ons moeten doen ☺. Tot dan liefjes  

 

 

 

 

 

 

Hey liefjes! Het is bijna zover!!!! We gaan er een mega zot kamp van maken. Hopelijk 

hebben jullie er evenveel zin in als ons       . Omdat Senne geen heel kamp mee kan en ik niet 

alleen op kamp wil, nemen wij iemand extra mee. Ik presenteer jullie Alexander Van 

Cauwelaert! Mega toffe gast, dus komt helemaal goed. Tot dan vrienden xoxo  
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DIENSTLEIDING 

Vertaal dit om te weten wie de dienstleiding op het kamp zal zijn!!! 

-. .. . .-.. ... --..-- .-- ..- -... -... . . -. ... .. -- --- -. --.. .. .--- -. .--- ..- .-.. .-.. .. . -.. .. . -. ... - .-.. . .. -.. .. -. --. ...- -

-- --- .-. -.. .. - .--- .- .- .-.  

 

om jullie te helpen…  
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Oplossing:  

 

 

 

 

 

 

Hallo, wij zullen de dienstleiding zijn dit jaar op kamp. Ik ben Niels (links) en ik werk aan 

treintjes bij de NMBS, maar jullie kennen mij waarschijnlijk nog van de vorige jaren als leider. 

Ik ben Wubbe (midden) en ik speel op den Driehoek en vorig jaar was ik mee op kamp bij de 

Mazzels. Ik ben Simon (rechts) en ik ben leider op de scouts. Ik ben ook trainer op den Driehoek 

bij de U21b. Wij hebben er super veel zin in, hopelijk jullie ook!!! 
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VEEBEES   

Buiten onze bangelijke leidingsploeg staat ook dit team paraat om er voor te zorgen dat het 

kamp voor iedereen onvergetelijk wordt. Tom & Kristien en Dave & Annemie zijn onmisbaar 

en zonder hen zou het kamp onmogelijk zijn.  

Deze koppelduo’s vormen de drijvende kracht achter het kamp en achter de Chiro. Ze zijn 

altijd bereid om met van alles en nog wat te helpen en ze verrichten achter de schermen ook 

nog eens ongelofelijk veel werk. Ze zorgen er voor dat de leiding het niet te bont maakt en 

met problemen kunnen de leden altijd bij hen terecht.  

Zij zorgen dat alles in goede banen loopt en we zijn hen dan ook enorm dankbaar! 
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KOOKPLOEG  

BIKKE BIKKE BIK, HAP HAP HAP,…  

Iedereen weet wel hoe het gaat, zo’n kamp! Dat is veel en lekker moeten eten om veel kracht 

op te kunnen doen voor te gekke activiteiten! 

Gelukkig wordt de leidingsploeg daarin bijgestaan door de kookploeg! Onze kookploeg, da’s 

iets speciaal! Het allerlekkerste eten toveren zij elke dag op tafel, het is net magie! Magie is 

het natuurlijk niet, het is een team van hardwerkende superchefs!  

Wij dromen alvast van de heerlijke maaltijden die ze op ons bord zullen toveren!  

Hoe sneller we weg zijn, hoe beter!  

 

Dit wordt het eerste jaar dat onze leden ook iets mogen/moeten meebrengen om de 

kookploeg al een beetje te helpen.  

Ribbels nemen mee: een bus mayonaise. 

Mazzels nemen mee: een fles grenadine. 

Rakwi’s nemen mee: een pot choco (dit mag gewone hazelnoot choco zijn). 

Tito’s nemen mee: een bus ketchup. 

Keti’s nemen mee: een wc-rol. 

Aspi’s nemen mee: hagelsag (2/3 van de groep neemt melkhagelslag mee en 1/3 pakt pure 

mee, we vertrouwen erop dat jullie oud genoeg zijn om dit zelf wat te verdelen).  
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KAMPREGELS  

Op kamp gaan is één groot feest, maar om het leuk te houden zijn er enkele afspraken die 

iedereen moet naleven!  

• GSM’s hebben we niet nodig! Er wordt een geweldig kamp voor jullie gemaakt, waar 

je geen tijd hebt om te denken aan je snapchat-streaks! Laat je GSM dus thuis! Als het 

echt té moeilijk is, wil de leiding jouw GSM wel in een mooie gemeenschappelijk bak 

steken en krijg je deze op het einde van het kamp terug!  

• iPads, tablets, radio's, speelgoed,..., blijven allemaal onherroepelijk thuis! Ze kunnen 

enkel kapotgaan en er is geen tijd om ze te gebruiken! 

• Eigen stripboeken worden niet meegebracht! Er is een uitgebreide keuze aan strips en 

macramétouw dat tot jullie beschikking zal staan tijdens de platte rust. 

• Er zijn geen winkels in de buurt van de kampplaats. Er kan en zal dus niet gewinkeld 

worden. 

• Tijdens het eerste halfuur van de platte rust blijf je in je eigen tent! Hoor je muziek? 

Dan mag je buiten gaan spelen! 

• Iedereen blijft 's nachts in zijn eigen tent! Word je toch betrapt in een andere tent? De 

leiding heeft nog een hele lijst met taakjes waar ze best hulp bij kunnen gebruiken! 

• Meisjes en jongens hebben ieder een wastent. Het wordt heel duidelijk gezegd wie 

zich waar wast! Nieuwsgierigaards en slaapkoppen die deze twee niet uit elkaar 

kunnen houden, mogen een heel kamp de WC’s kuisen! 

• Na de schemering groeit de nieuwsgierigheid bij velen! Blijf toch maar mooi in je tent, 

want nachtwandelingen zijn ten strengste verboden! Hier staat dan ook een serieuze 

straf op! 

• Een fratske hier, een prankske daar, dat vinden wij ook wel eens leuk! Wat echt niet 

door de beugel kan, is het beschadigen van materiaal (tenten platgooien,...)! Als je dit 

toch doet, draai je op voor de schade! 

• Snoep heb je nergens voor nodig op kamp! Onze kookploeg werkt elke dag heel hard 

om de lekkerste gerechten op tafel te toveren! Er schiet geen plek meer over in jullie 

buiken voor snoepjes! Indien je het toch meeneemt, zal de leiding zich verplicht voelen 

dit op te eten. 

 

!! NULTORELANTIES !!  

• Drugs en alcohol worden niet getolereerd op kamp! Als we hier iets van vinden, word 

je zonder discussie naar huis gestuurd! 

• Wapens, vuurwerk, vuurtjes,... zijn ten strengste verboden! 

• Roken en vapen op kamp mag niet! Er heerst een algemeen rookverbod. Enkel Keti’s 

en Aspi’s mogen, mits toestemming van ouders, na het eten roken of vapen op de 

daarvoor voorziene plaats. Overtreders zullen zwaar gesanctioneerd worden! PROTIP: 

Hou je aan deze afspraken, dat maakt het een spetterend kamp! 
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MILIEU – ECOLOGISCHE ZEEP  

Wij bij de Chiro zijn natuurlijk dol op natuur. Maar om te zorgen dat iedereen nog lang van  

mooie bossen, groene velden en kabbelende beekjes zou kunnen genieten, moeten wij ook  

ons steentje bijdragen om dit te beschermen. Daarom vragen wij aan jullie om zo 

milieubewust  jullie valies te maken.   

Het grootste aandachtspunt is biologisch afbreekbare zeep en shampoo. Immers, als we  ervan 

uitgaan dat iedereen zich braaf wast, zijn tanden poetst, handen wast na toiletbezoeken  en 

voor het eten, dan verbruiken we al gauw 3000 liter water. Als in al dit water vieze  vervuilende 

zeepresten achterblijven, vervuilen we ons kampterrein en de omliggende natuur  toch wel 

ernstig.   

Wij nemen dit alvast ernstig en gebruiken voor de afwas, het kuisen van de WC's en de leiding 

hun wasbeurten alvast biologisch afbreekbaar afwasmiddel, kuismiddel en zeep. We willen  

dus echt benadrukken dat we het heel hard aanmoedigen om de kleine moeite te doen om  

biologisch afbreekbare zeep te gebruiken. Het bekendste merk hiervan is Ecover, maar er zijn  

natuurlijk nog alternatieven, zoals Henna, Weleda of olijfzepen. Wie zoekt die vindt!   

Naast biologisch afbreekbare zeep is er ook biologisch afbreekbare tandpasta. Dat is wat  

moeilijker te vinden, maar is zeker te verkrijgen in dieet-, bio- of natuurwinkels. Enkele  

voorbeelden zijn Paradontax, Kingfisher, Weleda en Lavera. Een ander puntje om het milieu 

te  sparen is correcte afvalverwerking. Wij doen op kamp ons best om alles zo goed mogelijk 

te  sorteren, maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen we vragen aan jullie om 

zo  weinig mogelijk verpakkingen te gebruiken. Hoe kan je dit doen? Je kan bijvoorbeeld 

gebruik  maken van 2-in-1 verpakkingen. Ook kan je samen met broers en/of zussen je 

shampoo  verdelen in verschillende kleine potjes, zo moet je geen twee bussen kopen.   

We hopen dat jullie je steentje bijdragen om de natuur te beschermen!   

TIP: Heb je nog een andere manier om de natuur te helpen? Laat het ons dan zeker weten  

zodat wij nog milieubewuster op kamp kunnen gaan!   

 

LUIZEN 

We zeggen altijd hoe meer zielen hoe meer vreugd, maar in het geval van luizen moeten we  

onze mening daarover toch herzien. Ze jeuken verschrikkelijk en zijn in staat om zich vrij snel  

onder een groep te verspreiden, zeker wanneer we allemaal zo gezellig samen in een tent  

slapen. Daarom willen wij vragen om deze kleine diertjes thuis te laten. Zorg dus dat je bij  

aanvang van het kamp zeker luisvrij bent zodat we niet allemaal met luizen in ons haar naar  

huis gaan. Hetzelfde geldt natuurlijk voor andere besmettelijke parasieten en aandoeningen.   

TIP: Kijk goed op voorhand na of je geen luizen hebt, zo heb je nog tijd om deze tegen het  

begin van het kamp kwijt te raken! 
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POST 

De kans is groot dat je bandietjes je niet kunnen missen, of jullie hen niet. In dat geval is er  

niks leuker dan een brief krijgen of sturen. Je kan je kapoenen schrijfgerief, enveloppes en  

postzegels meegeven. De leiding helpt ze om dit te versturen. Zelf een brief sturen, dat kan  

naar:   

 

Naam + afdeling  

Chiro Driehoek Brasschaat  

Moerstraat 28  

9982 Sint-Jan-in-Eremo  

 

De postpakketjes worden elk jaar groter en groter. Daarom vragen we om er geen meer op te 

sturen.  

We delen deze niet uit. We zullen ze uitdelen aan jullie schatjes de dag dat ze naar huis gaan. 

Dit om jaloezie en stiekeme smokkelwegen te vermijden!  
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DATA 

Neem jullie agenda’s al maar boven om volgende data zeker op te schrijven!  

Woensdag 24 juli:  

Fietsencontrole voor de Keti’s en Aspi’s. Als je hier niet bij kan zijn, dan stuur je je leiding. Zo 

kunnen zij een ander momentje met jou afspreken!  

Woensdag 31 juli:  

Camion inladen op de Chiro + bagage van Keti en Aspi.  

Donderdag 1 augustus:  

Vertrek Keti’s en Aspi’s met de fiets op de Chiro. Uren volgen nog!  

Zaterdag 3 augustus:  

11u00: de Rakwi’s en Tito’s worden op de kampplaats verwacht. Dit jaar wordt er geen bus 

voorzien, houd hier rekening mee! 

➢ Zorg dat u een enveloppe heeft met het paspoort en 2 klevers van het ziekenfonds. (op de 

enveloppe naam en afdeling schrijven). 

➢ Medicatie en het blad medicatie op kamp in een gesloten zakje meegeven 

➢ Beiden worden afgegeven bij het afzetten van uw kind  

Dinsdag 6 augustus:  

10u00: de Ribbels en Mazzels worden op de kampplaats verwacht. Dit jaar wordt er geen bus 

voorzien, houd hier rekening mee!  

➢ Zorg dat u een enveloppe heeft met het paspoort en 2 klevers van het ziekenfonds. (op de 

enveloppe naam en afdeling schrijven) 

➢ Medicatie en het blad medicatie op kamp in een gesloten zakje meegeven  

➢ Beiden worden afgegeven bij het afzetten van uw kind  

Dinsdag 13 augustus:  

11u00: Ribbel tot en met Tito worden opgehaald door hun ouders op de kampplaats  

15u00: vanaf Keti kan je ervoor kiezen om op nakamp te blijven of je al naar huis gaat. Dit moet 

op voorhand besproken worden met de leiding!  

Wij sporen iedereen aan om fietsenrekken mee te nemen op de auto.  

Broers en zussen mogen meteen meegenomen worden.   

Zaterdag 9 november:  

Diamontage!! Hier kunnen jullie de foto’s van het onvergetelijke kamp terug zien.  
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DAGINDELING  

Uur + omschrijving  

7u30 opstaan dienstleiding  

7u45 opstaan leden en leiding 

8u00 ochtend turnen 

8u10 wassen en aankleden  

8u40 ontbijt  

9u40 begin activiteiten  

12u15 handen wassen + naar toilet gaan  

12u30 middageten  

13u15 diensten  

13u30 platte rust + bib  

14u30 begin activiteiten  

16u00 vieruurtje  

17u30 handen wassen + overlopen toneeltje  

17u45 toneeltje  

18u avondeten  

18u45 diensten  

19u00 begin activiteiten  

20u30 wassen + slapen Ribbel en Mazzel  

21u00 wassen + slapen Rakwi  

21u30 wassen + slapen Tito  

22u30 wassen + slapen Keti en Aspi   

 

 

 

 

 

 



16 
 

PRAKTISCH  

Kostenplaatje:  

Voor een eerste kind, Ribbel of Mazzel, betaalt u 120 euro.  

Voor een eerste kind vanaf Rakwi t.e.m. Aspi betaalt u 150 euro.  

Voor een tweede, derde kind krijgt u 10 euro korting vanaf het tweede kind. Dit alles moet  

gestort worden op het rekeningnummer: BE45 9733 5566 5789 (ten laatste op 1 juli)   

Noodgevallen:  

Voor noodgevallen kan u terecht bij de Veebee’s op het nummer: +32 485 39 31 90 (Kristien) 

of +32 485 45 67 15 (Annemie). Let op, er kan weinig ontvangst zijn. !Dit nummer dient enkel 

en alleen voor noodgevallen!  

Waardevolle voorwerpen:  

Waardevolle voorwaarpen laat je best thuis. Deze kan je alleen maar kwijtspelen, of kapot 

doen. Bovendien is er ook geen tijd om je hiermee bezig te houden, want je bent altijd actief 

bezig met leuke activiteiten  

Bagage:  

Voor Ribbels, Mazzels, Rakwi’s en Tito’s leggen we dit op de voorziene plek op het 

kampterrein. Dit kan je daar vragen aan de leiding.  

Keti’s en Aspi’s nemen hun bagage mee in de ochtend van 31 juli (bij het inladen van de 

camion).  

BELANGRIJK: de plek is beperkt in de tenten. We willen benadrukken dat er slechts plaats is 

voor 1 stuk bagage per lid. Veldbed/slaapzak kan eventueel wel apart, mits ze getekend zijn 

met naam.  

Keukenhanddoeken:  

Onze kookploeg is voorzien van het beste materiaal, maar we zouden wel aan jullie willen 

vragen om 2 keukenhanddoeken mee te nemen (met je naam op). Zo kan je goed helpen bij 

het afwassen.  

Medicatie:  

Als uw zoon of dochter medicatie moet innemen tijdens het kamp, gelieve dit dan te melden 

aan de leiding of Veebee’s. Bij vertrek moet de medicatie aan de leiding worden gegeven 

samen met het blad medicatie. Zo weten we duidelijke wanneer we wat moete geven. De 

medicatie wordt op bivak steeds op de nodige momenten aan de kinderen gegeven. Graag 

hebben we dat u dit in een toiletzakje steekt met daarop de naam van uw kind. Let wel goed 

op dat je de medicijnen meegeeft die op de medische fiche vermeld staan.  
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FIETSEN! 

Onze Keti’s en Aspi’s gaan, naar goede gewoonte, ook dit jaar met de fiets op kamp! We 

trekken naar Sint- Laureins, dit ligt op een 80 km van onze Chiro! Wat houdt dit in voor Keti’s 

en Aspi’s? Naast goed ingesmeerde billetjes, moeten ze beschikken over een fiets die op en 

top in orde is! 
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KAMPINSCHRIJVING 

Nog enkele maanden en we zijn weg! De mooiste tijd van het jaar, ons bivak! Wij staan 

allemaal al te springen om te vertrekken, maar daar hebben we jullie uiteraard voor nodig!  

Kijk eens lief naar mama en papa en laat hen dit zeker lezen, want hier vind je terug hoe je je 

inschrijft! 

 

Om je in te schrijven, is er hier een kort stappenplan:  

1. Ik heb een mailtje gestuurd naar kamp@chirodriehoek.be  

             Ja: ga verder naar stap 2 

             Nee: laat alles vallen en stuur snel een mail!  

2. Ik heb het inschrijvingsgeld overgeschreven naar de Chirorekening.  

Ribbels en mazzels betalen €120, vanaf het tweede kind €110. 

Rakwi, Tito, Keti en Aspi betalen €150, vanaf het tweede kind €140.  

Deze betalingen hadden we graag TEN LAATSTE  op zaterdag 1 juli 2024 ontvangen. 

De betaling mag gestort worden op het rekeningnummer BE45 9733 5566 5789 met 

als mededeling de naam en afdeling  

               Ja: TOP, jij kan mee op kamp!! 

               Nee: zet het helemaal bovenaan de lijst met dingen die je niet mag vergeten! 

Indien je met vragen of problemen zit, of de mogelijkheid niet hebt om je online in te 

schrijven, aarzel niet om te bellen naar de Veebee’s +32 485 39 31 90 (Kristien) of +32 485 

45 67 15 (Annemie)  

 

PROTIP: doe dit zo snel mogelijk, zo kan je het later niet meer vergeten!  
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Ribbels  
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Mazzels  
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Rakwi’s  
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Tito’s 
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Keti’s  
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Aspi’s 
 

 

 

 


